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“Lang heb ik gedacht dat sterk 2ijn betekende dat je
doorgaat, niet klaagt. Nu weet ik dat stoppen met
overleven en voelen wat pijn doet échte veerkracht is,
Mijn moeder verliet ons gezin toen ik vijf jaar was. |k
heb haar tot mijn tiende sporadisch gezien, daarna
ruim twintig jaar niet. Mijn vader voedde mij en mijn
broer op: Zoieis laat sporen na. Verlatingsangst en
bindingsangst liepen als een rode draad door al mijn
relaties en vriendschappen.

Na een burn-out rond mijn 40ste kon ik niet meer
doen alsof die gebeurtenis geen invioed had. Natuur-
lijk was het onrechtvaardig, geen enkel kind zou dat
moeten meemaken. Maar als volwassene had was ik
1 zelf verantwoordelijk voor hoe ik ermee omging. Dat
werd concreet nadat ik het boek Moederziel had ge-

2 schreven over mijn ervaringen. Mijn moeder was net
gl weer voorzichtig in mijn leven aan het komen, maar
o mijn vader verbrak toen het contact met mij, Eerst

was ik boos en verdrietig, daarna besefte ik dat ik er
ook een aandeel in had. [k had vanuit mijn gekwetst-
heid dingen opgeschreven die pijnlijk waren voor
hem. Toen ik dat onder ogen zag, kon ik hem oprecht
excuses aant en kwamen we weer in gesprek.
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Door een moeilijke jeugd leerde Sophie Zeestraten .
volhouden niet altijd de beste oplossing is. Wat beter werkt:
de pijn durven voelen en verantwoordelijkheid nemen.
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Onze relatie is nu beter dan ooit. Eris
erkennen dat we gevormd zijn door wat efi
Met mijn moeder is de verhouding ook verbs
Tijdens een vakantie met haar barstte er in
open. Jarenlang had ik mijn verdriet ingehot
dat er Uberhaupt contact was. Maar ec
ontstaat niet door altijd maar de vrede teb
Daarvoor moet je eerlijk zijn over je pijn. Mc
ons allebei, maar we kwamen er goed ul :
Ik heb geleerd dat slachtofferschap niet >
blijft wijzen naar de ander, ligt de oplossing
de ander. Zo lang die niet verandert, zit je
als je zelf verandert, verandert ded
ander ook. Dat zie ik in mijn werk als relati
Mensen denken dat de relatie pas kan
hun partner beweegt. Maar er gebeurt aly /ee
neer een van beiden de moed heeft om
te kijken in plaats van de ander de schul
Voor mij betekent veerkracht dat ik «l'l:l]
dat ik verantwoordelijkheid neem voor
binnenwereld en €rop vertrouw dat
binnen begint. Het ontbreken van pijnis
waarde voor geluk. Het vermogen om e .
groeien, dat is innerlijke kracht.” 5
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